De vrijmetselaarsloge van Den Helder bestaat 200 jaar. Ed
Antoine is overdag techneut, ’s avonds meester: >Wij zijn
geen predikanten die zieltjes willen winnen’
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De vrijmetselaars komen samen om het nieuwe werkjaar te vieren in de Werkplaats, of
tempel. © Foto Nick Maarsen

Den Helder

De Helderse vrijmetselaarsloge Willem Frederik Karel viert dit jaar haar tweehonderdjarig
bestaan. Mede ter ere van 80 jaar vrijheid organiseert de loge daarom een reeks lezingen over
onder andere filosofie, muziek en kunst - telkens met een link naar de vrijmetselarij.
Vrijmetselaar-meester Ed Antoine vertelt over de betekenis van de loge vandaag en over het
doel van de lezingen.

Volgens Antoine moeten de lezingen zorgen voor meer belangstelling en kennis bij het
publiek, en tegelijk de relatie tussen vrijmetselarij en vrijheid benadrukken. ,,Maar weinig
mensen weten wat vrijmetselarij is. Daarom wilden we er meer aandacht aan besteden. Omdat
een serie colleges over de vrijmetselarij waarschijnlijk saai gevonden zou worden, hebben we
besloten interessante lezingen te organiseren.”

De lezingen worden elke derde dinsdag van de maand gehouden, afwisselend door
vrijmetselaars en niet-vrijmetselaars. Sprekers zijn onder meer Jan Kikkert van de Helderse
Historische Vereniging, oud-politicus Mat Herben (Over Herben en Fortuyn: ,,Die waren hun
tijd ver vooruit”), Grootmeester Leonard Jonkers, en Denker des Vaderlands Marjan Slob. De
loge laat de invulling bewust vrij. Over de lezing van Jonkers over het gedachtegoed van de
vrijmetselarij zegt hij, ,,Wat die gaat vertellen? Geen idee. We vinden het zelf ook leuk verrast
te worden.”



Vrijheid en traditie

Vrijheid is voor de vrijmetselaars van groot belang. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de
orde verboden en werden loges in Nederland gedwongen hun activiteiten op te schorten. ,,De
grootmeester werd zelfs uit het land gezet”, zegt Antoine. ,,Gelukkig had onze burgemeester
Ritmeester - zelf ook vrijmetselaar - snel door wat er ging gebeuren en liet hij de archieven
veiligstellen.”

De Helderse loge Willem Frederik Karel telt 22 vaste leden en tien buitenleden, broeders uit
andere loges. De meesten zijn tussen de 45 en 60 jaar, maar er zitten ook oudere en soms
jongere mannen bij. ,,Dat jongeren minder vaak instromen is niet vreemd”, zegt Antoine. ,,Ze
hebben vaak een druk gezinsleven of varen voor hun beroep. Rond de midlifecrisis zien we ze
terugkomen,” lacht hij.

Hoewel de vrijmetselarij stevig in traditie geworteld is, breekt ook hier de nieuwe tijd door.
,De wereld verandert, dus wij moeten ook veranderen.” Niet iedereen is het daarover eens. De
vrijmetselarij berust op historie en rituelen, en het bestuur is niet zo happig op
democratisering of decentralisatie legt Antoine uit. ,,Daar ontstaan soms ruzies over. Dat snap
ik nooit. Hoe krijg je nou bonje in een loge?”
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Een grote tafel bedekt in oude notulen, uit begin 1800 en begin 1900 © Foto Nick Maarsen

De Al-broeder

Bijzonder is ook de balans tussen de interesse in nieuwe technologie, en de waardering voor
oude techniek. Zo ligt in de loge een grote tafel bedekt in oude notulen, uit begin 1800 en



begin 1900. Antoine wijst trots op de handschriften. ,,Er zitten aantekeningen bij van een
vergadering uit de jaren dertig waar ze zich al zorgen maakten over Hitler. Dat is heel
bijzonder om nog te hebben.”

Tegelijk experimenteren de broeders met de opkomende Al-technologie, bijvoorbeeld door
een sprekende Al in te stellen en aan te laten schuiven bij een discussie. ,, We lieten de Al-
broeder gewoon meepraten. Daar kwamen verrassend interessante gesprekken uit.”

Pioniers

Een bijzonder vertoon van de vernieuwingen binnen de vrijmetselarij is het ontstaan van de
gemengde loges en vrouwenloges. Traditioneel is de vrijmetselarij namelijk een
mannenbolwerk, ook in Schagen en Den Helder. Toch werken deze loges de laatste jaren aan
de oprichting van een vrouwenloge. ,,Elke loge kiest zelf of ze mannelijk, vrouwelijk of
gemengd wil zijn. Wij blijven liever een mannenloge - simpelweg omdat mannen onderling
vaak makkelijker praten over hun gevoelens. Daarentegen hebben we zeker de ambitie om
een vrouwenloge op te zetten.”

Als het lukt zullen die vrouwen echt pioniers zijn.

Helaas kan dat proces volgens Antoine lang duren. ,,Dat vrouwen een plek hebben binnen de
vrijmetselarij is pas van de laatste vijftig jaar, wij zijn daar in Nederland echt koploper in.”
Inderdaad is te zien dat de vrijmetselarij in Frankrijk maar voor 19% uit vrouwen bestaat, en
Engeland slechts uit 2.5%. Waar we in Nederland veertig loges voor mannen hebben, zijn er
ook 23 voor vrouwen. ,,Toch is het ook hier lastig. Zoiets moet je wel echt van de grond
opbouwen. Dat kost nu eenmaal energie, en we hebben nu eigenlijk maar twee vrouwen die er
ook echt hun schouders onder willen steken. Als het lukt zullen die vrouwen echt pioniers
zijn.”

Spookverhalen

Volgens Antoine bestaan er veel vooroordelen en misverstanden over de vrijmetselaars.
»Allemaal spookverhalen. We zouden van alles verbergen en geheimhouden, maar dat is
onzin. We hebben helemaal niets te verbergen. Wel is de loge een vertrouwde omgeving. Wat
hier wordt gezegd blijft ook hier, en dat is alles. We zeggen wel eens "Het grootste geheim
van de vrijmetselarij is dat er geen geheimen zijn.” Maar je moet denk ik lid zijn om dat te
snappen.” Zo vertelt hij dat eens een man binnenkwam die vroeg ,,Waar is de geheime kelder
met opgesloten kindertjes?” ,,Ga toch weg, zei ik”.

De vrijmetselaars zijn van het vrijzinnig denken, een eigen mening vormen. Deze denkwijze
passen ze ook toe ten opzichte van het kritische publiek. ,,We laten iedereen in hun waarde,
mensen mogen geloven wat ze willen. Wij zijn geen predikanten die zieltjes willen winnen.”

Toch raadt hij geinteresseerden en leerlingen af om te veel online op te zoeken. ,,Alles wat we
doen is bekend. Zeker tegenwoordig kun je alles op internet vinden. Wel raden we dit af.
Omdat er ook veel onzin tussen zit, maar vooral omdat het leuker is als je nog verrast kan
worden.”



Een schets van Willem Frederik Karel, waarnaar de loge is vernoemd. © Foto Nick Maarsen

De loge draagt de naam van prins Willem Frederik Karel, zoon van koning Willem I, die
probeerde het noorden en zuiden van Nederland te verenigen. ,,Dat mislukte, maar daardoor
hebben we wel de associatie met elitair zijn”, zegt Antoine. ,,Onzin. ledereen is welkom -
zolang je boven de achttien bent, mannelijk, en geen strafblad hebt. Sommigen komen wel
eens bij ons omdat ze bijvoorbeeld denken dat het kan helpen bij het zoeken naar een woning.
Die accepteren we niet, want een lid moet het wel eens zijn met het gedachtegoed van de
vrijmetselarij.”

Kubieke Steen

Wat dat gedachtegoed dan precies inhoudt, verschilt volgens Antoine per lid. ,,Veel mensen
komen hier met grote vragen of dilemma’s, vooral zij die in de christelijke kerk geen
duidelijkheid vinden, en nu bij ons de antwoorden zoeken. Zo werkt het niet, wij leren je de
vragen. De antwoorden moet je zelf vinden.”

Desondanks zijn er toch bepaalde compromissen die men bereid moet zijn te sluiten, bij het
aansluiten bij de vrijmetselarij. ,,Je moet wel bereid zijn aan jezelf te werken. Wij zien de
mens als een ruwe steen, die binnenin een gladde kubieke steen bevat. De maatschappij is een
te voltooien bouwwerk die logischerwijs beter gedijt op kubieke stenen dan op ruwe. De
zoektocht naar die kubieke steen in ons, staat centraal in onze zoektocht naar een betere
wereld. Daarom staat in onze tempel ook *Ken uzelve’.”



De vrijmetselaars verwerkelijken dit onder andere door wekelijks samen te komen voor een
lezing, en een discussie. Aan die discussies zitten echter wel regels verbonden, en de
voorzitters dienen als spelrechters. ,,Over politiek en religie hebben we het eigenlijk niet. Dit
veroorzaakt te snel ruzies. Ook mag je niet door elkaar heen praten, zodat je gedwongen bent
naar elkaar te luisteren. Het gaat er ons dan ook niet om andere broeders te overtuigen van
onze eigen mening, maar om de ander een spiegel voor te houden. Zodat je na de discussie
naar huis rijdt en na gaat denken over andere kanten van een verhaal.”

,Wij zien de mens als een ruwe steen, die binnenin een gladde kubieke steen bevat” © Foto
Nick Maarsen

Verder staat niet vast wat vrijmetselarij nou precies inhoudt. ,,Als je het aan de een vraagt zegt
hij dit, een ander zegt dat. Wij zijn vrijzinnigen, wat inhoudt dat we geen dogma’s hanteren.
We hebben broeders die atheist zijn, anderen geloven in God. Van oudsher is de vrijmetselarij
wel gegrond in de esoterie, maar daar geeft ook iedereen zijn eigen interpretatie aan. Het
enige dat we allemaal geloven, is dat er een ’opperbouwmeester des heelals’ bestaat, kortom
dat er meer is tussen hemel en aarde. Hoe je dat invult, is aan jou.”

Toch blijft het genootschap in esoterie geworteld, waar de ene broeder meer ideeén over heeft
dan de ander. Zo vertelt Antoine dat een aantal broeders een tijd geleden de theorie opperden
dat de vrijmetselarij en de oude Egyptenaren verbonden waren, en dat ze misschien wel door
de vrijmetselarij waren beinvloed. ,,Tja, ik denk dan *wie waren er nu eerder?’ culturen
beinvloeden elkaar nu eenmaal. Ik ben zelf techneut, waar je als je op een knopje drukt iets
anders in beweging zet. Ik ben dus niet zo van dat esoterische. Dat gaat me allemaal boven de



pet. Ik geloof wel dat er meer is tussen hemel en aarde, maar accepteer het als iets dat
onbekend zal blijven.”

Vertrouwen

Zelf is Antoine al vijfentwintig jaar vrijmetselaar, wat hem tot Meester maakt. ,,Ik wist
destijds nog niets van de vrijmetselarij, we hadden immers nog geen internet. Ik kreeg op een
dag een kaartje in de bus gegooid, hoewel ik nog steeds niet weet wie dat had gedaan. Ik ben
heen gegaan en ben er zo ingerold. Ik had eerst wel problemen met de ritualen, dat klinkt zo
dogmatisch. Maar ik ondervond dat de ritualen meer momenten zijn van bezinning, je krijgt
diepgang maar wordt niet belezen. Ze hebben altijd meerdere interpretaties.”

Het schootsvel en handschoenen. Het schootsvel staat voor de zoektocht naar kennis in
zichzelf, de handschoenen voor onschuld. Ook refereren beiden aan de metselaren van
oudsher. © Foto Nick Maarsen

,Eigenlijk heb ik het gewoon laten gebeuren”, vertelt Antoine. ,,Je vertrouwt mensen die je
niet kent, en zij jou. Dat klinkt misschien eng, maar is eigenlijk heel mooi.”

Ook Schagen heeft vrijmeteselaarsloge

Niet alleen in Den Helder houdt de vrijmetselaarsloge al jaren stand. In Schagen bestaat sinds
1977 Loge Scagha, dat zich bevindt in de Grote Kerk.



